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TUYÊN CÁO 
VỀ TÌNH HÌNH VIỆT NAM SAU 50 NĂM DƯỚI CHẾ ĐỘ CỘNG SẢN 

Kính gửi: 

• Cộng đồng quốc tế 

• Toàn thể đồng bào Việt Nam trong và ngoài nước 

Ngày 30 tháng 4 năm 1975 đánh dấu sự kiện cộng sản từ miền Bắc vi phạm Hiệp định Paris 1973, 
xâm lược và cưỡng chiếm trái phép quốc gia Việt Nam Cộng Hòa – một thực thể có chủ quyền được 
đa số quốc tế công nhận ngoại trừ các nước cộng sản. 

Tròn 50 năm kể từ biến cố đó, Việt Nam dưới sự cai trị của đảng Cộng sản đã rơi vào một thời kỳ đen 
tối nhất trong lịch sử dân tộc: nhân quyền bị chà đạp, tự do bị bóp nghẹt, phẩm giá con người bị xúc 
phạm, chủ quyền đất nước bị đánh mất, khủng hoảng kinh tế-xã hội lan rộng được tóm gọn như sau: 

1. Vi phạm nhân quyền trầm trọng 

Hàng ngàn người yêu nước, các nhà hoạt động, blogger, ký giả độc lập bị bắt bớ, giam cầm vì dám 
cất tiếng nói phản biện. Các quyền tự do ngôn luận, báo chí, hội họp đều bị kiểm soát tuyệt đối.  

2. Đàn áp tự do tôn giáo 

Với chủ nghĩa vô thần Mác-Lê, nhà nước cộng sản không chỉ triệt tiêu các giáo hội chân truyền, mà 
còn dựng lên những tổ chức tôn giáo quốc doanh để thao túng tín ngưỡng, khống chế các cộng đồng 
tôn giáo độc lập. 

3. Độc quyền thông tin, bóp méo sự thật 

Tất cả các phương tiện truyền thông đều nằm trong tay nhà nước. Thông tin bị kiểm duyệt nghiêm 
ngặt, chỉ phục vụ tuyên truyền cho đảng, khiến người dân sống trong tăm tối và sợ hãi. 

4. Thiết lập chế độ toàn trị độc đảng 

Không có dân chủ thực sự, không có tự do chính trị. Mọi quyền lực đều tập trung vào tay đảng cộng 
sản. Các cuộc bầu cử chỉ là hình thức trá hình, phản dân chủ. Tư pháp nằm trong tay đảng. 

5. Tàn phá môi trường sống và đời sống xã hội 

Chính sách phát triển vô trách nhiệm gây ô nhiễm nghiêm trọng, khai thác cạn kiệt tài nguyên. Người 
dân chịu đựng lạm phát, thất nghiệp, chi phí sinh hoạt leo thang, trong khi quyền lợi bị bỏ quên. 
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6. Tham nhũng tràn lan, đảng cướp đoạt tài sản quốc gia 

Các vụ đại án chỉ là phần nổi của tảng băng tham nhũng bao trùm hệ thống. Tài sản quốc gia, vốn 
đầu tư, thuế của dân đều bị các nhóm lợi ích thao túng, làm giàu cho thiểu số gắn kết với đảng. 

7. Mất chủ quyền và lệ thuộc Trung Quốc 

Đảng cộng sản Việt Nam ngày càng lệ thuộc Bắc Kinh về chính trị, kinh tế lẫn quốc phòng. 

• Biển đảo bị xâm chiếm, nhưng chính quyền giữ im lặng. 

• Hiệp định ngầm và các nhượng bộ khiến Việt Nam trở thành “chư hầu” mới. 

• Kinh tế bị thao túng, nhiều lãnh vực chiến lược rơi vào tay Trung Quốc. 

8. 50 năm thụt lùi – thảm họa kéo dài 

Trong khi các quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore… đã vươn mình trở thành cường quốc 
dân chủ, tự do, thì Việt Nam vẫn chìm đắm trong độc tài, chia rẽ, hận thù và đầy khủng hoảng. Hàng 
triệu người bị trả thù, giam cầm, tù đày, vượt biên, mất nhà cửa, mất quyền sống… Văn hóa, xã hội, 
giáo dục xuống cấp trầm trọng do bị mác-xít hóa, đầu độc bởi chủ nghĩa chuyên chính, vô thần. 

TRƯỚC NHỮNG THẢM CẢNH NÊU TRÊN, CHÚNG TÔI THA THIẾT KÊU GỌI:  

  Cộng đồng quốc tế, các tổ chức nhân quyền hãy lên tiếng mạnh mẽ hơn, buộc nhà cầm quyền 
cộng sản Hà Nội chấm dứt đàn áp, trả lại quyền sống, quyền làm người, quyền tự do tín ngưỡng cho 
nhân dân Việt Nam. 

  Đồng bào trong và ngoài nước hãy đoàn kết, hành động kiên cường, mạnh mẽ để giải thể chế 
độ độc tài, xây dựng một quốc gia tự do – dân chủ – nhân quyền – không cộng sản. 

Chỉ khi nào Việt Nam có một thể chế mới — nơi mọi công dân được tôn trọng, tự do tôn giáo được 
phát huy, và dân chủ được thực thi, khi ấy dân tộc mới thật sự được cứu nguy và phát triển. 

Ngày 24 Tháng 4 năm 2025  

TM. HỘI ĐỒNG LIÊN KẾT QUỐC NỘI HẢI NGOẠI VIỆT NAM 
 

Cố vấn: HT Thích Minh Tuyên, LM Nguyễn Văn Lý 
Đồng Chủ Tịch: 

• Quốc nội: HT Thích Không Tánh - CTS Hứa Phi - LM Nguyễn Văn Lý - ĐH Lê Văn Sóc - MS 
Nguyễn Hoàng Hoa. 

• Hải ngoại: LM Vũ Minh - MS Nguyễn Thành Ngọc – BS Võ Đình Hữu - BS Đỗ Văn Hội - Ô. 

Lưu Văn Tươi - NBK. Phạm Trần Anh –, Ô. Lê Thanh Liêm - Ô. Cao Xuân Khải – Ô. Trần Văn 

Đông - BS Hoàng Thị Mỹ Lâm – Ô. Đoàn Hữu Định – Ô. Nguyễn Trung Châu –Bà Đặng Thị 

Danh – BS Phạm Đức Vượng. 


